Moeders gaan, maar sterven niet . . .

TROOSTVOL AANDENKEN

aan Mevrouw

Elodie-Constantia
Van Der Weeén

weduwe van de Heer

RENE VAN DER HOEVEN

geboren op 8 april 1878 en overleden te

Liedekerke (St. Rafaél-Instituut) op 24

augustus 1966, gesterkt door de H.H.
Sakramenten der zieken.

De dood is niet het einde, maar wel het begin
van het ware leven.

Onze moeder is van ons heengegaan. Nu pas
zullen we beseffen welke leemte er bij ons zal zijn.
Zij was werkzaam, eenvoudig en oprecht van harte
en steeds bezorgd om het welzijn van haar gezin.
God gaf haar een hoge ouderdom en zij heeft haar
dagen niet ijdel doorgebracht. Moge de Heer haar
het loon van een verdienstelijk leven niet ont-
houden.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en beste
familieleden, heb dank voor uw zorgvolle gene-
genheid. Schenk mij de troost van uw gebed want,

wie verder leeft in het hart van familie en vrienden
is niet helemaal vergeten.

Troost en steunt elkander, zo bewaart u best
mijn aandenken.

Tot weerziens in de Hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid!

Uw gebed en uw meeleven in onze
droefheid waren voor de overledene
een hulp en voor ons een troost.

U danken van harte

De familien VAN DER WEEEN,
VAN DER HOEVEN,
TRIEST en
DE PAUW.

Uitg. De Troy, Welle




