Uit de mensen genomen
en voor hen aangesteld
in de dingen die van God zijn.
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Dankbare hberinnering aan
Eerwaarde Heer

Jules VANDERWEEEN

geboren te Denderleeuw op 1 juni 1916
priester gewijd te Gent op 30 mei 1942
onderpastoor te Wortegem en te Nederbrakel
pastoor te Melden en te St.-Maria-Oudenhove
rustend pastoor te Michelbeke sinds

8 december 1988.

Overleden te Michelbeke op 31 maart 1992,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Hij was een man om wvan te houden; de een-
voud zelf, vriendelijk en gedienstig en van een
haast onbegrensd begrip en buigzaambeid wvoor
de fouten van de medemens. Des te schriller
stak daartegenover dan ook de rechtlijnige be-
slistheid af waarmee hbij, tot de grens van bet
koppige toe, voet bij stek -wist te houden, waar
het princiepen gold. Want hoe meegaand ook,
hij was en bleef een man uit één stuk.

En 20 was hij ook als priester. Hij was dat
niet met geven en nemen, in tegendeel, bij
trachtte bet onder alle opzichten honderd pro-
cent te zijn: wvroom en zelfvergeten in dienst

van de Heer en in dienst van de medemens.
God in de mensen en de mensen in God, dat
was het wat zijn doen en denken bewoog. Daar-
tussen wilde bij staan als een brug, als iemand
die opvangt en doorgeeft, als een bescheiden
beeld en instrument van de grote Middelaar,
Jezus Christus.

En zoals ieder mens die gewaagt in het voet-
spoor van Christus te treden, beeft bij moeten
ondervinden dat dit niet enkel over een pad
van rozen gaat. Hij mocht veel vriendschap en
waardering ondervinden, veel van dat kleine
en af en toe eens iets groot, dat een mens vol-
doening en blijdschap brengt.

Maar vooral de laatste jaren werd bet spoor
van de Heer een pijnlijk een uitdagende kruis-
weg. Wat bij echter daarbij aan geduld, man-
baftigheid en hardnekkige levenswil wist aan de
dag te leggen grenst aan bet ongelooflijke. Alle
pijn en adlle zekerbeid, dat er menselijker wijze
gesproken geen hoop meer was, konden hem
niet beletten verder te strijden. Door alles heen
bleef hij zelfs zijn grootmoedige zin voor bumor
bewaren.

Die van hem bielden - en zij waren zeer talrijk -
zullen bhem missen. Mogen zij ook zijn wvoor-
beeld in berinnering bewaren en hem wvooral
niet vergeten in bun gebeden.

H. Hart van Jezus, ik beb betronwen in U!
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danken U voor uw blijken van meeleven
en voor uw gelovig gebed.
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