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DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Remi VAN DER ZWALMEN
echtgenoot van Mevrouw Mariette Vanden Bussche,

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 28 februari 1920
en overleden in de St.-Franciscuskliniek

te Brakel-Opbrakel op 6 oktober 1987.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

- Lid van de Mijnwerkers-Brancardiers.

Droefenis beklemt ons bij het heengaan van deze
goede man en vader : maar tegelijk is er vreugde
om het beeld van iemand, die midden onder ons
schoon geleefd heeft.

Trouw in de dagelijkse inzet was ongetwijfeld
het hoofdkenmerk van deze man. Met volle toe-
wijding heeft hij zich, door arbeid en liefde,
ingezet voor vrouw en kinderen.

Het harde leven van «mijnwerker» heeft hem nu
ook niet gespaard. Kwellingen en ziekte overvielen
Remi. Vele bittere dagen heeft hij beleefd, vele
slapeloze nachten in smart doorgebracht. Geen
menselijke hulp heeft zijn ziekte kunnen verhelpen,
maar Remi heeft getracht die lasten te dragen en
te aanvaarden uit Gods hand.

De donkere dagen van ziekte en lijden, van ver-
driet en pijn, hebben hem misschien doen terug-

denken aan de diepe schachten van de mijn,
waar men met vertrouwen verder werkte, dat na
de arbeid, het zonlicht mag aanschouwd worden.

Zo heeft ook onze overledene de hoop gekoesterd
dat na de pijn, de lasten van dit aardse leven
over zullen gaan in het eeuwig «Licht» dat Jezus
Christus is, de mens geworden Zoon van God,
die door zijn voorbeeld ons de zekerheid heeft
gegeven, dat na de duisternis het eeuwig Licht
zal verschijnen, waar men mag thuiskomen bij
de Vader.

Dierbare echtgenote, wij hadden nog een lange
periode voor ogen. Het heeft niet mogen zijn.
Toch wil ik u danken voor de goede zorgen, het
geduldig omgaan met mij in mijn pijnlijke ziekte.
Blijf moedig nu ik er niet meer ben.

Mag hij nu voorgoed thuiskomen in het Huis van
de Vader, waar de Heer voor hem een plaats
heeft bereid, voor een onuitsprekelijk samenzijn,
waaraan geen einde komt.

Of we leven of sterven, de Heer behoren wij toe !

De families

VAN DER ZWALMEN, DE VOS,
VANDEN BUSSCHE, VANDEMENSCHBRUGGE,

danken U.

Namis : maandag 26 oktober 1987 om 19 uur.

Begrafenissen-Crematies Piteraerents, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel




