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Dankbaar aandenken aan
De Heer
Robert VAN DER ZWALMEN

echtgenoot van Marie-Jeanne Van Den Berge,

geboren te Nederbrakel op 14 augustus 1926
en overleden in bet Sint-Elisabethziekenbuis
te Zottegem op 27 april 1990,

gezalfd met de HH. Sakramenten der zieken.

De families

VAN DER ZWALMEN, ROMEYNS,
VAN DEN BERGE, ROHARD

danken U voor uw medeleven en gebeden.

Namis : maandag 14 mei 1990 om 19. 30 u.

Langs de kalvarietocht van ziekte en lijden,
is hij naar de hemel gegaan. Heer God in
dit uur bidden wij tot U wvoor dexze man,
die ons ontvallen is.

Wij brengen hem vidr U, zoals hij was in
leven en sterven. Zoals het leven van elke
mens, kende hij ook goede en kwade dagen
en gingen vreugde en pijn aan zijn leven
niet voorbij.

Wees dan barmbartig voor bem zoals voor
ons allen. Gij wilt dat geen enkel mens
verloren gaat die in U gelooft. In Christus,
de verrezen Heer, straalt onze hoop op een
eenwige ontmoeting. Gun aan ben, die thans
treuren om zijn heengaan, troost en kracht.

Mijn goede echtgenote en kind, heb dank
voor alles wat u voor mij gedaan hebt. Uw
z0rg en liefde waren troost em opbeuring.
Blijf vertrouwen op God die alles ten goede
keert. Blijf mij in uw gebed indachtig en
tot weerzien in de hemel.

Lieve familie en vrienden. 1k ben u allen
zeer dankbaar voor uw trouwe vriendschap
en uw gebeden. Blijf mij indachtig.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel




