O, als ik dood zal, dood zal zijn,

kom dan en fluister, fluister iets liefs ;

mijn bleke ogen zal ik opslaan,
en ik zal niet verwonderd zijn.

En ik zal niet verwonderd zijn ;
in deze liefde zal de dood,
alleen een slapen, slapen gerust,

een wachten op u, een wachten zijn.

" Gedenk mij,
gij die mijn vrienden waart. "

T

TOT VROME NAGEDACHTENIS AAN
DE HEER

Romain Van der Zwaimen

ECHTGENOOT VAN MEVROUW
Yvonne Labeau

geboren te Geraardsbergen op 16 maart
1905 en er overleden in de H. Hartkliniek
op 30 juli 1981, gesterkt door het Sakra-
ment van de zieken en de pauselijke
zegen "' in articulo mortis .

De families :
VAN DER ZWALMEN, LABEAU,
BONNIER, MABILDE ;
danken U
voor de blijken van diep mede-
leven




