«Wie in Mij gelooft zal eeuwig leven».
Evangelie van Jezus.

T
GELOVIG AANDENKEN AAN
MEVROUW

Bertha, Margareta
VAN DE SYPE

Weduwe van de heer
Camiel DE SUTTER

Geboren te QOosterzele op 3 september 1901
en godvruchtig overleden te Gent, Algemeen
Ziekenhuis St-Vincentius, op 27 augustus 1987,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der
Zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden

Hoog van jaren, wijs van doen en laten,
tevreden om de afgelegde weg. Een lange
weg met veel werk erin, gedragen door veel
geloof, hoop en liefde.

Trouw aan land en erf en familie, totdat het
afscheid moest komen door de hoge jaren
en dan gelukkig kunnen zijn om niemand
ten laste te zijn en zelf te dragen wat in het
leven te dragen is. Daarin kwam haar een-
voudig en oprecht geloof aan zijn trekken :
niet voor niets vroeg ook aan Haar de Heer
Jezus : «wie mijn leerling wil zijn, moet zijn
kruis opnemen en mij volgen». Wat Bertha

zonder veel woorden eigenlijk eerlijk heeft
gepoogd te doen.

Beste Kinderen, wij verstonden mekaar goed,
omdat ik U niet nodeloos wilde belasten en
omdat U altijd bereid waart mij te helpen
en nabij te blijven zoveel als in Uw moge-
lijkheden lag : Dank U daarvoor oprecht.

Lieve Familieleden en Oud-buren en Beken-
den, vaartwel in Gods vrede : het moge U
allen goed gaan nu en altijd.

Goede Zusters en helpende mensen in de
Home : dank U ! Ik was graag bij U.
Heilige Maria, bid voor ons nu en als Wwij
het moeilijk krijgen in ons leven.

De families :

VAN DE SYPE, DE SUTTER, VERBANCK
en WANZELE,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Begraf. Van De Kerckhove - Oosterzele
Uitg. De Brauwer-De Mulder - Oosterzele




