Ged immers houdt de aarde
en al wat leeft in stand;

Hij zal ook ons bewaren

in 't ander Vaderland.
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Na een leven van dienst aan de Heer en
haar gezin, is van ons heengegaan :

Mevrouw Marie VAN DE SIJPE
echigenote van de heer Remi VAN SNICK
geboren te Sint-Lievens-Esse op 28 de-
cember 1899 en godvruchtig overleden in
de H. Hartkliniek te Geraardsbergen op

4 november 1977.
Gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken.
Lid van de Bond der Christelijke Gepen-
sioneerden.

De overledene was zo te zeggen verstren-
geld in het gezinsleven, de dagelijks weer-
kerende werken van de zorgende huis-
moeder en het liefhebben van man en
kinderen. Zij kende geen andere gang dan
die van haar stoel naar haar werk en van
huis naar de Kerk, Tot op een hoge ouder-
dom vond zij in een druk bedrijf en een
wisselvallig klimaat nog de tijd en de
moed om in de week zelfs naar Gods huis
te komen. Zij was streng voor anderen
waar het een wijze, matige en Christelijke
levenshouding goldt, maar ook voor zich
zelf. Haar soberheid, kalmte en tevreden-

heid maakten haar niet alleen gelukkig,
maar brachten haar ook tot een hoge leef-
tijd. Vertonen niet de strengste, eenvoudig--
ste en stilste mensen een diepte van lief-
de, genegenheid en zorgen voor de hunnen
en voor iedereen welke door vooraanstaan-
den of geleerden zelden geévenaard wordt ?
In haar ziekte was zij nooit veeleisend,
ncch opstandig tegen God; het geloof in
Gods goedheid en rechtvaardigheid zat er
als in gebakken. Waar mensen strijden
helpt de Heer, zegt het spreekwoord; en
haar doodstrijd werd dan ook verzacht
door het gestadig prevelen van het ,bid
voor ons.” Gelukkig de mens aan wie
door opvoeding God zo nabij is. Nu zal Hij
nooit meer van haar heengaan.

Beste man, beminde dochter en schoon-
zoon, kleinkinderen en overkleinkind, als
parels van mijn liefde en dankbaarheid
staat Gij rond de stam van de familie-
moeder, ik dank U voor alles, en bid dat
uw takken vruchten mogen dragen van
mijn voorbeeld en levensstijl.

De families
VAN DE SIJPE, VAN SNICK,
DE CLERCQ en
VAN DER HAEGEN.

danken U voor de blijken van deelneming
in rouw en gebed.




