Vader... in uw handen beveel ik mijn geest |

‘GEDENK IN {+ UW GEBED

de ziel van Mijnheer

Achiel VAN TRIMPONT

echtgenoot van

Mevrouw Alberta DE BORRE

geboren te St.-Martens-Lierde, de 5 september 1905
en zacht in de Heer ontslapen te Geraardsbergen,
de 19 augustus 1964, gesterkt door de H. H. Sacra-
menten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Ik heb de goede strijd gestreden, het geloof be-
waard, thans wacht mij de kroon der rechtvaardi-
gen welke de opperste Rechter mii zal toekennen.
Deze woorden van Sint Paulus kan de dierbare
overledene tot de zijne maken.

Door zijn eenvoud en rechtschapenheid, door zijn
zachtmoedigheid en goedheid, telde hij vele vrien-
den en zal zijn gedachtenis in ere blijven.

Met voorbeeldig geduld en blij optimisme wist
hij de beproeving van ziin ziekte te dragen en dank-
baar was hij jegens de Heer, die in het Sacrament
der zieken en de H. Teerspijs hem kwam sterken
voor de grote stap in de eeuwigheid.

Mijn dierbare echtgenote, mijn heengaan is een
zware slag voor u, Treur echter niet, zoals zij die
geen geloof hebben ; over het graf heen bliiven wij
verenigd in de gemeenschap der heiligen. Help mij
verder door uw gebed, van uit de hemel waak ik
over u.

Mijn liefste kinderen, hebt dank om uw oprechte
genegenheid. Weest de troost voor moeder en ge-
denkt mij in uw vroom gebed.

Beste familieleden en vrienden, laat ook uw ge-
negenheid voor mij niet eindigen bij dit afscheid,
maar gedenkt mij verder in uw gebed.

H.Hart van Jezus, ontferm U over Hem.

Uw gebed voor de dierbare overledene en uw

deelneming in onze rouw, waren ons een troost.

Daarom danken U :

De familiten VAN TRIMPONT, DE BORRE,

HEERMAN, VAN DEN DOOREN.

Uitg. Raf Cromphaut, Martens-Lierde




