Zij is nu van ons heengegaan
die in haar menselijk bestaan,
een zee van schatten gaarde
van hemelhoge waarde.
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Tot vrome gedachtenis van

mevrouw
Ghislaine Van Trimpont

echtgenote van

Fritz Killemoes
geboren te Overboelare op 2 augustus 1930
en er godvruchtig overleden op 25 november
1987, gesterkt door de HH. Sakramenten
der zieken.

De families
Van Trimpont, Killemoes,
Bockstael en De Clercq
danken u van harte voor uw
gebeden en blijken van oprechte
deelneming.

Bijzondere dank aan de verpleegsters van
het Wit-Gele Kruis.

Een goede moeder is, in de bloei nog van
haar zorgende leven, en na een pijnlijke
ziekte naar haar hemels vaderland gegaan.
Nu rusten haar handen die hier nooit stil
waren, en stilgevallen is het hart dat hier
steeds klopte voor de haren. Zij was een en
al menslievendheid, dienstvaardigheid en
trouw.

In moeilijke omstandigheden zocht ze in
eenvoud menselijke opbeuring in een tochtje
met de fiets en =zelfs als wij alle hoop
hadden opgegeven zag zij nog steeds uit op
beterschap.

Diepgelovig als zij was mocht zij de Heer
regelmatig ontmoeten in de communie en
zich zo voorbereiden op zijn blijvende aan-
wezigheid. Met haar beproeving is ze echter
nooit alleen geweest. Allen die haar om-
ringden hebben haar omgeven met de liefde-
volste zorgen, aldus haar kruis wat lichter
gemaakt en het afscheid minder schrijnend.
Zij was zo dankbaar om .die zorgende ge-
negenheid. Haar sterven doet ons pijn en
toch zijn wij de Heer dankbaar om haar
voorbeeld van goedheid, eenvoud en vooral
haar lijdenskracht. Daarom bidden wij
God, Gij hebt haar moed en kracht gegeven
om haar taak te vervullen en haar kruis te
dragen, schenk haar nu ook het eeuwig
geluk in Uw blijvende liefde.
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