Goed is de dood, die overbrengt naar het
andere leven, waar alle leed en traan voorbij
zal zijn.
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BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Omer VANTRIMPONT

weduwnaar in 1ste huwelijk van Mevrouw
Marie-Angelique FAUCONNIER,

in 2de huwelijk van Mevrouw

Anna FOUBERT,

geboren te St.-Martens-Lierde op 29 ja-
nuari 1898 en godvruchtig overleden in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 12 september 1979,

voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken.

Weggevoerde in de oorlog 1914-1918.

Het leven scheen deze overleden man nog
wel enkele zonnige dagen te gunnen, tot
plots een ongeneeslijke kwaal hem van uit
zijn huisje naar het ziekenhuis bracht.

Steeds had hij in de moeilijke omstandig-
heden het hoofd recht gehouden. Alhoewel
hij nu wel eens kon zeggen «Ja de ouder-
dom is er =, had hij ook bij de minste be-
terschap toch weer hoop dat het morgen nog
beter zou zijn.

Onverwachts heeft de dood hem dan nog
uit ons midden gerukt.

Nu is zijn levensopdracht ten einde. Mo-
ge de Heer hem vergelding schenken voor
het goede dat hij op deze wereld heeft ge-
daan.

Beminde kinderen, uw veelvuldig bezoek
bij mij thuis heeft mij in mijn oude dag
veel genoegen gedaan; maar vooral uw be-
zorgdheid tijdens mijn laatste levensdagen
waren voor mij troostvol en hoopgevend.
Hebt dank. lk reken nu ook op uw gebed.

De families VANTRIMPONT, HEERMAN,
FAUCONNIER, BIJL,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek




