Wie hier het kruis draagt zonder klagen,
Die zal het kruis ten hemel dragen. d
(Nav. Christi).

T In de vrede van Kristus ruste de ziel
van mevrouw

Julia, Denise Van Turtelboom
echtgenote van de heer
Maurice DE PAEPE

geboren te Strijpen, op 1 mei 1925 en godvruchtig
overleden in het Akademisch Ziekenhuis te Zwijn-
aarde (Gent) op 19 maart 1970, voorzien van de
H. H. Sacramenten der zieken.

Onze Lieve Heer is iemand onder ons komen ha-
len, die door iedereen gaarne gezien was om haar
eenvoudige hartelijkheid en haar onverwoestbaar
optimisme,

Wij dachten: Haar taak hier op aarde kan nog
niet af zijn, niettegenstaande haar zwakke gezond-
heid. Een paar jaren te voren was zij om zo te zeg-
gen nog door het oog van de naald gekropen. Nu
zij plots weer werd neergeveld dachten we dat het
leven het weerom op de dood zou halen. Wij heb-
ben ons vergist. Haar taak was wel af. « Mijn we-
gen ziin niet uw wegen, » zegt de Heer.

In deze tiid waarin we het lijden en dood van
Christus herdenken, deed Denise op haar manier
haar kalvarietocht. In het licht van het Kruis kreeg
zij de oplossing voor het mysterie van leven, liiden
en dood. Wij ziin nog op weg. Voor haar is de blij-
de Paasmorgen der Verrijzenis reeds aangebroken.

Dierbare echtgenoot en zoon, geliefde ouders,
familieleden en vrienden, gij die steeds zo bekom-
merd zijt geweest om mij en mij steeds met de
beste zorgen hebt omringd, ik kan u niet genoeg
danken, Weest niet eenzaam, want van uit miin
eeuwig verblijf voel ik mij met u verbonden. Te
kort was het afscheid, doch God schikt het nu zo.
Ziin wil geschiede. Troost u allenin de hoop der
verrijzenis.

Heer, geef hare ziel de eeuwige rust.

Van Nieuwenhove, Geraardsbergen
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DE NUTTE, SCHOCKAERT,
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dierbare afgestorvene

DANKEN U OPRECHT.




