Elk kruis, elk lijden met geduld verdragen, is een
bloem gevoegd aan een kroon die ons wacht in de
hemel. (H. Joan. Chrys )
t
BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

Alida VAN TWEMBEKE

Dochter van wijlen
Frans VAN TWEMBEKE en Coleta SIMOENS,

geboren te Nederbrakel op 6 april 1871 en er god-
vruchtig overleden op 29 januari 1963,

voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden en
de Pauselijke Zegen
«in articulo mortis»

Een lang leven brengt wijsheid en ervaring en
vergemakkelijkt het verdienstelijk maken van elke
dag, van elke bezigheid, elke vreugde en elke smart.
De sleet der jaren heeft haar laatste krachten traag
maar zeker gesloopt, tot zij, volledig overgegeven
aan Gods H. Wil, verlangde te sterven en tot de
Heer weer te keren. Zo heeft de dood een einde
gesteld aan de lange strijd van het lichaam tegen
de kwellingen die het hebben aangerand : het uur
der beloning is geslagen.

Duurbare familieleden, gij hebt me altijd goed
geholpen en verzorgd. In mijn laatste levensweken
waart gij voortdurend daar om mij op te passen.
Ik dank U daarvoor van harte. Als laatste gunst
vraag ik U voor mij te willea bidden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De Familie

VAN TWEMBEKE,

is zeer erkentelijk voor uw blijken
van kristelijke deelneming en dankt
u.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel




