Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen
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BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

August VAN TWEMBEKE

echtgenoot van Mevrouw
BERTHA MUYSHOND

geboren te Nederbrakel op 7 october 1899 en er
godvruchtig overleden op 15 december 1964,
voorbereid door de HH. Sacramenten van de zieken en
de stervenden en de
Pauselijke Zegen « in het stervensuur ».

Iniedere H. Mis bidden wij voor de overledenen.

Onmiddeliijk na de Konsekratie bidden wij:
« Gedenk, Heer,al degenen die met het teken van het
geloof ons ziin voorgegaan uit dit leven en rusten in
vrede. Heer, geef hun en allen die in Kristus rusten, de
woonplaats van verkwikking, licht en vrede. Door
Kristus, onze Heer. »

Zo zullen wij bidden in iedere zondagmis voor
onze echtgenoot en vader. Ditis een plicht van dank-
baarheid tegenover hem die zoveel gewerkt en gezorgd
heeft voor ons.

Duurbare echtgenote, beste kinderen en kleinkin-
deren, het afscheid heeft lang geduurd en toch is het
met diepe droefheid, maar gelaten in Gods wil, dat
wij tijdelijk elkaar verlaten, om eens in het eeuwig
leven terug verenigd te worden. Ik dank u voor de
vele en goede zorgen die gij dag en nacht aan mij hebt
geschonken. Beste kinderen, blijft de steun en de
vreugde van moeder en bidtin uw H. Mis voor uw

Mevrouw August VAN TWEMBEKE geboren Bertha MUYSHOND, kinderen

en kleinkinderen ;

De families VAN TWEMBEKE, MUYSHOND, VANDERBEKEN, FOUBERT,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming

en danken U van harte.




