God gaf het ons,
God nam het ons,
Zijn name zij geprezen.

TOT VRCOM AANDENDEN AAN

Jongeheer
Geert VAN TWEMBEKE

zoontje van
Gilbert en Jeannine VAN DE MERGEL,

geboren te Opbrakel op 9 juni 1966 en
naar zijn Schepper teruggekeerd in het
Akademisch Ziekenhuis te Gent

op 26 april 1973.

Al lang was er iets van een andere wereld
om je heen, Geertje. Wij, je vader en je
moeder, je lieve broer en zusters, je groot-
ouders en overgrootouders, wij allen wij wis-
ten soms bijna ondraaglijk geen raad met on-
ze vrees en onze onrust om je toch te kun-
nen vasthouden, dicht bij ons. Jij waart onze
lieveling, jij waart ons kleine grote maar
lieve zorgenkind. Hoewel je krachten vermin-
derden nam je heel viug het leven ernstig,
je vroege wijsheid verbaasde ons. Ja Geertje,
jij herinnerde ons voortdurend aan het beste
en het mooiste in ons leven; dat wat door
de zorgen van het leven zo gemakkelijk en zo
vaak gehavend en verduisterd wordt.

Ach lieve vader en moeder, wat waren
jullie toch altijd druk bezig en bekommerd
om mij. Dat ik de grootste zorg geworden
was, dat was mijn groot verdriet. Maar Kijk,
de goede God, mijn grote Vriend, had mij al
een hele tijd geroepen en nu ben ik in deze
dagen van paasvreugde zonder angst naar
Hem toegegaan.

Denk nu niet dat ik ver van jullie allemaal
weg ben. In de hemel blijf ik uw lieve klei-
ne. Daar mag ik nu voor U allen zorgen.
Moch gij in uw gebed bij God de sterkte
vinden in deze droeve dagen.

Lieve broer, zusters, grootouders, overgroot-
ouders en familie, naast mijn ouders dank
ik U ook allen voor het vele schone dat ik
van U heb gekregen. Bidt tot God dat Hij
mijn lieve ouders steun en sterkte geve.

O.L. Vrouwke van goede raad, b.v.o.

De families VAN TWEMBEKE-VAN DE MERGEL,

danken U voor uw blijken van kristelijke
deelneming in deze zware rouw.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel.




