BID VOOR DE ZIELERUST VAN
de Heer

Guido VAN TWEMBEKE

echtgenoot van Mevrouw
Denise D'HONDT,

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 4 juli 1942
en schielijk overleden te Brakel
op 13 juli 1974.

De mens wikt, maar God beschikt. Van-
daag maakt men plannen voor de dag van
morgen, maar voor het avond is heeft God
er anders over beslist. Zijn naam blijve ge-
zegend in eeuwigheid.

Voor onze dierbare overledene was het
ogenschijnlijk een dag als =zovele andere.
Ook die dag was hij van huis weggegaan,
niets vermoedend en overtuigd weldra weer
thuis te zijn bij vrouw en kinderen. Nog zo-
veel had hij te verwachten van het leven,
nog zoveel ook had hij te zorgen voor zijn
geliefden. Doch de dood komt ongevraagd en
als een dief in de nacht en op het meest
onverwacht ogenblik kunnen wij dwingend
uitgenodigd worden dit aardse leven te ver-
laten. Het gebeurde allemaal zo onverwacht.
Geen gelegenheid om afscheid te nemen, geen
tijd om vaarwel te zeggen. Omdat het zo
bevreemdend viug gebeurd is doet het ons
dubbel pijn.

God, tot wie zouden wij gaan? Op U stel-
len wij ons vertrouwen en in onze diepe
droefheid vragen wij U : wees onze dierbare
overledene genadig en wees Gij onze troost
en sterkte. Neem hem vol erbarmen op in
Uw eeuwig Vaderhuis.

Geliefde echtgenote en kinderen, zo graag

had ik nog vele, vele jaren bij U geweest,
doch ja, de mens wikt... Denkt nog veel aan
mij in uw gebeden en moge God uw steun
wezen doorheen het verder leven.
Beste ouders, broers, zusters, familie en
vrienden, ik dank U allen voor uw genegen-
heid en uw vriendschap. Denkt allen nog af
en toe eens aan mij in een vroom gebed
en weest goed voor mijn goede vrouw en
mijn geliefde kinderen.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families VAN TWEMBEKE, D'HONDT,
HAEGEMAN, DE NAEYER,

zeer zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treit.

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




