Weest altijd bereid, want op een uur dat gij
niet weet, zal de Heer des levens komen.

1.

Gedenk in uw gebeden de ziel van
MIJNHEER

Gustaaf VAN TWEMBEKE

weduwnaar van Mevrouw
MARIA -ZULMA VAN DAMME
geboren te St.-Maria-Oudenhove op 13 november
1835 en aldaar overleden op 30 november 1965,
versterkt door het H. Oliesel en de Pauselijke
zegen.

Indien gij soms een mens hebt zien sterven,
denk er aan dat gij weldra dezelfde weg zult
inslaan ; wilt gij een gelukkige eeuwigheid in-
gaan, bereidt u tijdens uw leven voor, door het
steeds volbrengen van al uw kristelijke plichten.

De zoetste vertroosting die men in het graf
mededraagt, is de overtuiging dat men als een
onberispelijke echtgenoot en als een kristelijke
vader heeft geleefd.

Stil en eenvoudig is hij door het leven gegaan,
stil en eenvoudig is hij gestorven, vol vertrouwen
op Gods vaderlijke goedheid.

Duurbare Kinderen en Bloedverwanten, ik dank
U voor de zorgen welke gij mij liefdevol hebt
verleend ; vergeet mij en moeder niet in uw
gebeden en in de zondagmis. Tot weerziens in
de hemel.

H. Jozef, patroon der goede dood, bid voor ons.

De families VAN TWEMBEKE, VAN DAMME, DE
CROO en DE GELAN,

zeer gevoelig voor Uw blijken van
ﬁristelijke deelneming danken U van
arte.
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