« Aan armen wordt de blijde boodschap
verkondigd. »
« Blinden zien en lammen lopen. » (Mt. 11, 5)

1.

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW
Irma VAN TWEMBEKE

weduwe van de Heer Ghislain STURTEWAGEN,

geboren te Nederbrakel op 11 oktober 1899
en godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 17 de-
cember 1980.

Voorzien van de HH. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Een paar dagen voor 't Kerstfeest dragen
we Irma ten grave met de kristelijke wens
« zij ruste in vrede. »

Als een vredelievende vrouw is Irma door
het leven gegaan. Door van kindsbeen af
haar lieve moeder te verliezen werd ze her
en der opgevangen. In de tijd van toen was
het hard werken om zijn dagelijkse kost te
verdienen, eerst in Frankrijk en dan hier bij
ons. Van in ‘'tarme Vlaanderen van weleer,
ging haar man het zwarte goud ontginnen
maar 't koste hem na jaren thuisverzorging
voortijdig zijn leven. Na zijn moeder mee
te hebben uitgeleefd en na de dood van
haar man brak de tijd aan om op verdiende
rust te gaan in de « Najaarszon ». Gezegend

van jaren, zelf door 'tlijden gefouterd, over
en weer naar de kliniek, is zij de Heer te-
gemoet gegaan terwijl de wereld leefde in
de verwachting van de blijde Kerstfeesten.

Laat ons vol vertrouwen bidden tot Kristus,
de Verlosser. Door het geloof leven wij in
het licht van een eeuwig leven. Vergeef Irma
wat er niet goed is geweest en geef haar de
vrede voor altijd. Richt ook al ons doen en
laten op uw komst in tijd en eeuwigheid.

Dierbare kinderen allemaal, leef in Gods
lieve vrede verder ondereen. Mijn dank om
uw kinderlijke genegenheid.

Dankbaar mogen haar kinderen en familie-
leden deze gelovige vrouw indachtig blijven
in hun gebeden en H. Mis. Aan de zusters
en verplegend personeel van « Najaarszon »
en St.-Franciscuskliniek veel dank om alle
zorgen. Bejaarden van Elst en 't rustoord, ver-
geten we elkander niet. Ik was geren onder
U en tevreden.

Jezus, Maria, Jozef, ik schenk U mijn hart
en mijn leven.

De families VAN TWEMBEKE, STURTEWAGEN,
MEERSCHAUT, DE PREZ,
danken U voor de blijken

van kristelijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel




