Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer!

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

JOZEF VAN TWEMBEKE

weduwnaar van Mevrouw
ANNA DE CUBBER

geboren te Nederbrakel, op 2 december 1895
en godvruchtig overleden in de Najaarszon
te Brakel, op 30 april 1982, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke
zegen.

Opgeeiste van de oorlog 1914-1918.
Lid van de bakkersbond.

f

De families VAN TWEMBEKE, FOUBERT,
DE CUBBER en VAN DEN ABEELE,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
deelneming en danken U.

Begraf. Raoul, Markt, Brakel. €& (055) 42 24 49

Onze geliefde vader is naar de hemel, hij
heeft zijn taak als echtgenoot en vader vol
toewijding vervuld, gewerkt en gezorgd voor
dezen die hem dierbaar waren. Nu treuren
onze harten, omdat wij onze beminde vader
zien heengaan, maar wij dragen in ons de
dankbare herinnering aan alles wat hij voor
ons gedaan heeft.

In de stilte van het rustoord « Najaarszon »
vond hij een gelukkige levensavond ; in de
toegewijde zorgen van de zusters en het
personeel mocht hij ondervinden hoe goed
God zelf moet zijn, in wiens naam zij dit
werk van naastenliefde vervullen.

Geliefde kinderen en kleinkinderen ; schei-
den doet altijd pijn. Ik dank u voor uw ge-
negenheid en vraag dat gij uw ouders in
uw gebeden indachtig zoudt blijven. Heb
dank, gij allen die mij verzorgd en geholpen
hebt. God lone er u voor.
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