de bleeckere-de cubber, oudenaarde

Welzalig is de sterveling

Die nooit op kwade wegen ging,
Maar die zijn leven dag en nacht
Gods wet bewaard heeft en betracht.

Lo
BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Maria, Zo&, Zenaide VAN TWEMBEKE

weduwe van Mijnheer

Richard DE WEERDT

geboren te Nederbrakel op 1 juli 1887 en er overleden
op 11 november 1966, gesterkt door de Genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

Gelukkig de mens, die op het einde van zijn leven,
in een gezegende ouderdom, kan terugblikken op een
deugdzaam verleden. Als rechtvaardige, gericht naar
het Geloof, heeft deze dierbare overledene naar Gods
geboden geleefd als een wijze en deugdzame moeder
die haar huis wist te besturen en haar kinderen leerde
God te vrezen, Zijn wet te beminnen en er naar te leven.

Haar dood was de getrouwe weerklank van haar
leven : zij ontsliep met een gerust gemoed en zachtjes in
de Heer met volmaakte onderwerping aan Gods H. Wil
en kinderlijk vertrouwen op Maria.

Beminde kinderen en familie, dank om uw liefdevolle
genegenheid, doet hetgene gij van mij gezien en gehoord
hebt en blijft mij steeds in uw gebeden gedenken.

Re =L~ P

haar kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Leopold MARTENS-DE WEERDT,

Mijnheer Arthur DE WEERDT-sVAN DER ASPOILDEN,
Mijnheer en Mevrouw Charles ROMEYNS-DE WEERDT,

Mijnheer en Mevrouw Frederik MOREELS-DE WEERDT,

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen ;

De Families VAN TWEMBEKE, FOUBERT, DE WEERDT, HAESEBROEK, MEERSCHAUT ;

Mijnheer en Mevrouw Michel ROELANDT-DE WEERDT en dochter Syndie,

Mijnheer en Mevrouw Albert DE VLEESCHAUWER-MARTENS,
Mijnheer en Mevrouw Roger DE SUTTER-DE WEERDT en zoon Franky,
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De Eerwaarde Zusters van het Wit-Gele Kruis ;

DANKEN VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-

NEMING IN ROUW EN GEBEDEN.
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