BID VOOR DE ZIEL VAN
de Heer

Victor, Nestor VANTWEMBEKE

echtgenoot van Mevrouw
Anna, Maria, Bertha VAN DER BEKEN,

geboren te Nederbrakel op 13 januari 1907
en godvruchtig overleden te Brakel

op 26 juli 1973,

gezalfd met de H. Olie «in extremis ».

Victor was een goede en trouwe echtge-

noot, een zorgzame en Vvlijtige vader, een
man van diep geloof, die plichtvol zorgde
voor zijn geliefde familie. Hoe graag hij
ook werkte, hoeveel hij ook gewerkt had,
de ziekte ondermijnde stilaan zijn krachten.
Ook dit kruis heeft hij met gelatenheid en
geduld gedragen om zijn geliefden geen pijn
te doen. Deze loutering is hem voorzeker
de beste voorbereiding geweest op de te-
rugkeer naar de hemelse Vader.

Dierbare echtgenote, hoe jammer dat wij
zo plots en zo vroeg van elkaar gescheiden
worden, het was ons diep verlangen noch-
tans nog vele jaren samen gelukkig te zijn.
God heeft het echter anders beschikt. Zijn
Heilige Wil geschiede. Mijn beste dank voor
uw trouwe liefde, uw liefdevolle zorgen en
uw bezorgd medeleven. Bidt tot God dat Hij

mij genadig weze en dat Hij U troost en
sterkte schenke.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en fami-
lie, ook U wil ik oprecht danken voor uw
liefde en uw kommervolle genegenheid. Blijft
mekaar helpen en weest voor ons moeder
een liefdevolle troost. Vraagt aan God in
uw gebeden dat Hij mij nu opneme in het
hemels Vaderhuis.

Beste vrienden en geburen, plots ben ik
van U allen heengegaan. Vergeet niet af en
toe nog eens aan mij te denkén in een
vroom gebed.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families VANTWEMBEKE, PIEYNS,
VAN DER BEKEN, DETEMMERMAN,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel




