CONSTANT VAN VLEM

Gent, 21 maart 1912
Gent, 2 januari 1986

Lucie Van Steenberge
was zijn echtgenote

Heengegaan.

Pa, nu kan je rusten.

Je glimlach en zorgen zijn voorbij.
Je bent opnieuw geboren

met alles wat je gaf,

je lieve aandacht voor de daagse dingen.

Zoveel lijden.

Zo moedig afscheid nemen.

Waar haalde jij die kracht vandaan ?
Daar zit een leven achter.

Geven tot het einde.

Dankbaar.

De kracht van je levensecht geloof.
Je vertrouwen op de Heer.
Eerlijk.

omdat je ons niet alleen liet
werd de pijn draaglijker
ons geloven geloof-waardiger
en de stilte nadien minder leeg

Dank voor

je onmacht

je bidden

je weinig grote woorden
je aanwezig zijn

Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen
danken u van harte voor uw medeleven.




