Heer, wijdie haar beminden, wij vroegen U haar
dagen te verlengen en gij hebt haar de eeuwige
rust gegeven. Uw heilige Wil geschiede.

1.

Tot dankbare herinnering aan
MEVROUW

Germaine VAN VOOREN

echtgenote van de heer

EDMOND TURTELBOOM
geboren te Assenede op 12 mei 1901
en er overleden op 7 februari 1978,
gesterkt door de ziekensacramenten.

Het einde van de mens is niet de dood, maar wel het
eeuwig leven.
De dierbare overledene was een eerlijk mens, een
trouwe echtgenote, een goede moeder en een ge-
zellige vriendin. Zij was eenvoudig en stil in de om-
gang zonder veel omhaal van woorden, maar lief-
lijk en gedienstig. Haar leven was blij en zinvol en
haar sterven was zacht. Haar leven op aarde was
verdienstelijk en vol foewijding in behagen aan
God en in dienst voor de haren. Zulke levens in
ware grootheid, in stilte beoefend, gaan zo dikwijls
aan het oog van de wereld onopgemerkt voorbij.
Beminde ECHTGENOOT, wij hebben al die jaren
in goed begrip geleefd en samen gelukkig geweest.
Danken wij God voor alles wat ons leven schoon en
goed maakte en troost U bij de gedachte dat gij
alles voor mij gedaan hebt wat mogelijk was. Ik
dank U zeer en bid elke dag voor mijn zielerust.
Mijn KINDEREN en KLEINKINDEREN, wij hebben
samen gewerkt om uw geluk te verzekeren. Thansis
mijn taak af. Het is altijd een zwaar kruis en een

groot verlies een moeder te moeten verliezen in
een familie, maar zoekt uw steun en sterkte in
echt geloof, datzo nodig is in het leven. Weest
allen goed en dankbaar voor vader die het nu
toch zo lastig zal hebben. lk dank U voor uw
liefde en zorgen. Bidt voor mijn zielerust.
Familie en vrienden, mijn afscheid was kort....
leert hierin steeds zo te leven dat wij gereed zijn
om te sterven.... en bidt voor mij.
Jezus, Maria, Jozef, laat mijn ziel in vrede rusten.

Heer Edmond TURTELBOOM,

Heer en mevrouw Firmin VAN DE WALLE -
TURTELBOOM,

Mejuffrouw Ann VAN DE WALLE,

Mejuffrouw llse VAN DE WALLE,

De families VAN VOOREN, TURTELBOOM,
ACKE en BAART,

danken.
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