GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS  AMEN.
t+ TOT ZALIG AANDENKEN VAN 1

Heer PIUS VAN VYLE
Weduwnaar van Mevrouw ELISA BRUNFAUT

geboren te St-Maria-Lierde, de 15mei 1865 en in
de Heer ontslapen te Zottegem, de 21 april 1958
Versterkt door de H. Sakramenten der Stervenden.

BEDANKEN.

Een deugdzaam man leeft in vrede en sterft gerust,

Gezegend zij God, die ons zulk een vader heeft ge-
geven en zo lang heeft laten behouden.

Een hoge ouderdom is een erekroon als ze op den
weg_der gerechtigheid wordt bevonden. l_.

Deze goede vader en ware kristen, heeft een onver-
droten werkzaamheid en opoffering gekend, hetwelk
hij tot op hogen ouderdom heeft voortgezet.

In alle eenvoud, zonder oog voor het menselijk op-
zicht, heeft hij gewerkt, voor de opvoeding van zijn
kinderen, die zijn ganse leven hebben bezield.

Schautteet-De Spiegeleer - Bevegem-Zottegem.

Mijn geliefde kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, hebt dank voor uw goede zorgen, in mijn
ouden dag. Een gunst vraag ik U nog: gedenkt mij
steeds in uw gebeden en H. Missen.

Beminde familieleden en kenissen, uw gebed voor
mijn zielerust blijven uw enige blijk van genegen-
heid. Tot weerziens allen hierboven.

Mevrouw Jules VANDEN DRIESSCHE-VAN VYLE, kinderen en kleinkinderen,

Heer en Mevrouw Jozef VAN VYLE-CEUTERICK, kinderen en kleinkinderen,
Heer en Mevrouw Arthur VAN VYLE-TANT, kinderen en kleinkinderen,

Heer en Mevrouw Alfons AELBRECHT-VAN VYLE, kinderen en kleinkinderen,
Heer en Mevrouw Raymond MONS-VAN VYLE, kinderen en kleinkind,
Heer en Mevrouw Etienne WALGRAEVE-VAN VYLE en dochter,

Heer en Mevrouw Hilaire MONS-VAN VYLE en kinderen,
De familién VAN VYLE- BRUNFAUT, GALLE en VAN DER WEEDEN.

Heer en Mevrouw Albert STEVENS-VAN VYLE en kinderen,

Mijn Jezus barmhbartigheid 300 d. afl.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U,
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