Wie in Mij gelooft heeft eeuwig leven !

1.

VROME NAGEDACHTENIS VAN

DE HEER

Georges VALCKE

echtgenoot van Mevrouw
PAULA DE CORTE

geboren te Oosterzele op 21 juli 1912, en er
overleden op 26 april 1979.
Begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

"Wees bereid, want op een uur, waarop gij
het niet verwacht, zal de Mensenzoon ko-
men’’. Zo verwittigde de Heer Jezus zijn
volgelingen en alle mensen. Hoe innerlijk
tevreden en gelukkig is de gelovige die
tijdens zijn leven z6 tracht te leven dat hij
het uur van zijn dood niet hoeft te vrezen.
Aan de beschikkingen van de goddelijke
Voorzienigheid zullen wij ons ootmoedig on-
derwerpen omdat God oneindig wijs is en
vol liefde in alles wat Hij laat gebeuren.

(H. Basilius)
Dankbaar zal de overledene in herinnering
gehouden worden als een werkzaam en goed
mens. Beproeving en ziekte zijn hem niet
bespaard gebleven ; voorbeeldig droeg hij
alle kwellingen. Moge de Heer hem dit alles
rijkelijk vergoeden.

Geliefde echtgenote, kinderen, familie en
vrienden, spoedig heb ik u verlaten. Troost
u door uw betrouwen op de Heer nog te
verstevigen. Heb dank voor de aanhoudende
genegenheid en zorgen die ik tijdens mijn
ziekzijn mocht ontvangen.

Blijf eensgezind en gedenk mij in uw dage-
lijkse gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mevrouw Georges VALCKE-DE CORTE Paula
en kinderen,
De families VALCKE, DE CORTE,

DE MOOR en BOUQUE,

danken U oprecht voor de
blijken van deelneming en
gebeden.
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