Gods wegen zijn de onze niet. ..
Hij weet en wij begrijpen niet...
Wij buigen 't hoofd en bidden om ge-
nade,
Wij zeggen "ja" en vragen dan om
kracht.

T

BID VOOR DE ZIEL
van de heer

Albert VEKEMAN

weduwnaar van mevrouw
Julia-BAugusia VAN WAEYENBERGHE
geboren te St. Maria-Oudenhove, op
5 september 1904 en overieden in het
Akademisch ziekenhuis te Gent, op 19
oktober 1973. Voorzien van de
H. Sakramenten,

Als ie¢mand plots uit ons midden weg-
valt, zoals Albert, dan voelen wij ons
diep geschokt, geraakt tot in het diep-
ste van ons wezen. Dan beseffen wij
hoe klein en machteloos wij zijn, hoe
vlug het leven voorbijgaat.

Maar op zulke ogenblikken moeten
wij ook vol vertrouwen opkijken naar
God, vooral in deze H. Eucharistievie-
ring ; -Hem vertrouwen wij deze duur-
bare overledene toe.

Een voorbeeldig kristelijk leven is de
beste voorbereiding op een zalig heen-

gaan. Hij heeft als een voorbeeldige
vader zo goed mogelijk gezorgd voor
het welzijn van zijn te vroeg overledene
echtgenote en kinderen. Bidden wij
thans dat de Loner van alle goed hem
voor eeuwig genadig zij.

Teergelietde kinderen, gij waart mijn
troost en mijn steun, na het afster-
ven van moeder, vergeet niet wat uw
ouders voor U zijn geweest in de soms
moeilijke dagen van weleer. Uw dank
bestaat nu in de beste overeenkomst
in de verder levensomstandigheden en
in een goed gebed tijdens de Zondag-
mis, opdat wij samen weldra Uw aller
voorsprekers mogen zijn in het Eeuwig
Vaderhuis.

Mijn beste kleinkinderen, uw kinder-
oogskens konden zo dankbaar en wel-
gezind opkijken naar grootvader ; bidt
nu voor mij samen, met uw vader en
moeder, met de ganse familie, geburen
en vrienden, waarvoor ik U zeer dank-
baar blijf.

Ten paradijze geleiden hem de engelen

De families :
VEKEMAN
VAN WAEYENBERGHE
‘HAEGEMAN
en SPITAELS

danken U voor uw blijken van kriste-
lijke deelneming.




