Zalig degenen die in de Heer sterven (Apoc.)
+ BID VOOR DE ZIEL VAN +
Mijnheer

Germain VEKEMAN

echtgenoot van Mevrouw
Martha BERTOUILLE

geboren te Zottegem, de 3 Januari 1898 en godvruchtig
overleden te Nederbrakel, de 20 April 1953,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Oud-Strijder van de Oorlog 1940-45.

Wat al pijnlijke beproevingen kunnen wij niet ont-
moeten op de weg van onze zo korte levensbaan, die
in de beste jaren van ons leven de schoonste toekomst
vernietigt.

Zo is het nu ook het geval met het diepbeproefd
fezin van deze dierbare overledene, dat meende nog
ange jaren van voorspoed en welvaart voor zich te
hebben, maar dat, helaas te vroeg is uiteengerukt,
want hoe arm het huis waar de vader of de echtgenoot
verdwijnt!

Onze dierbare overledene was een gemoedelijke
en teerhartige echtgenoot, een rechtvaardig en recht-
zinnig man in zijn omgang met zijn evenmens, de vriend
van iedereen. Om langer leven bad hij U, o Heer, maar
in Uwe oneindige wijsheid hebt Gij hem het Eeuwig
Leven geschonken. Gelijk het U behaagde is het ge-
schied ; dat uw H. Wil geschiede !

Dierbare echtgenote, O. L. Heer beproefd ons heden
ten hoogste. Doch troost U ; Hij zal uw droefheid mil-
deren ; stel daarom uw betrouwen volledig op Hem !
Hebt dank voor uw heldhaftige toewijding en liefde
die gii mij betoond hebt, vooral in mijn laatste lijden.
Dat God er U om lone en zegene ! Vaarwel en tot weer-
ziens in Eeuwige Blijdschap. Bid voor mij !

Dierbare Familieleden, U ook zeg ik vaarwel en
tot weerziens bij O.L.Heer. Leeft allen deugdzaam
en Kristelijk.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust !
De 4 akten. (12 j. afl.)

Bedanken voor de blijken van deelneming

in de smartvolle rouw die hen treft.

De Familién VEKEMAN, BERTOUILLE, VAN MELCKEBEKE en DOBBELAERE,

Mevrouw Germain VEKEMAN, geboren Martha BERTOUILLE ;

Vandendriessche, opv. Paul De Vleeschauwer, Nederbrakel.
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