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Bid voor de zielerust van
DE HEER

MICHEL VEKEMAN
echtgenoot van mevrouw
Elisabeth DE BACKER

geboren te Erwetegem op 6 mei 1924

en godvruchtig overleden te Zottegem-Erwetegem
op 24 januari 1993,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Melkvoerder op rust.
Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Elisabeth DE BACKER,
kinderen en kleinkinderen,

De families : VEKEMAN, DE BACKER,
MAES en VAN DAMME

danken U oprecht om uw kristelijke
deelneming en uw vroom gebed.

De wens van Michel is vervuld geworden. Op de
hofstede waar hij zo hard heeft gewerkt is hij ge-
storven omringd door zijn familie.

Het samen werken, maar nog meer samen het
lijden dragen brengt de mensen nauwer bij elkaar.
De laatste tijd is zijn echtgenote niet van zijn zijde
geweken, hij is dan ook in haar armen mogen ster-
ven. Ook dank aan de kleinkinderen en in het bij-
zonder aan zijn petekind Anja.

Hard heeft hij gewerkt voor zijn gezin. Dit heeft
al te vroeg zijn krachten ondermijnd. Toch bleef
hij bezorgd alles volgen wat om hem heen gebeurde.
Nu hij weg is zullen velen nog het meest aanvoelen
wat hij betekende voor zijn naastbestaanden.

De natuur die afgestorven leek, begint reeds
stilaan tekenen te vertonen van herleven. Zo weten
we dat dit afsterven in zich de kiem draagt van
het verder leven.

Bij het verlies van een dierbare vatten we nog
het meest dat de woorden van Jezus een '’ Blijde
Boodschap " zijn. ' Wie in Mij gelooft zal eeuwig
leven '’ belcoft ons de Heer. Indien nog iets Michel
de toegang tot dit eeuwig geluk zou verhinderen,
bidden we de Heer om erbarmen zodat onze dierbare
overledene moge binnengaan in de hemel, ons aller
eeuwige thuis.

Geliefde echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
dank voor uw liefde en genegenheid, en vooral
voor uw hulp in mijn ziekte.

Beste familie en vrienden, mijn afsterven is te
plots gebeurd om U nog een vaarwel te zeggen,
maar we hebben toch de geloofszekerheid dat we
elkaar eens zullen weerzien bij de Heer.
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