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BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Petrus Joannes VEKEMAN
weduwnaar van Mevrouw
Anais DE RIJCKE

geboren te Erwetegem op 20 december 1886 en
er overleden op 10 november 1970, gesterkt met
de H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke
Zegen.

Lid van verscheidene godvruchtige genootschap-
pen.

Oud-Strijder oorlogsinvalide 1914-1918.

Vereremerkt met verscheidene eretekens.

Gij zijt met Christus ten leven gewekt

zint dan op het hemelse, niet op het aardse
zoekt wat daarboven is

daar waar Christus zetelt aan de rechterhand
Gods.

Gij zijt immers gestorven

en uw leven is nu met Christus verborgen
en God Christus is uw leven

en wanneer Hij verschijnt

zult ook gij met Hem verschijnen in heer-
lijkheid. St. Paulus.

.I.

Heer en Mevrouw Norbert VEKEMAN-VAN DEN
BOSSCHE en kinderen,

Heer en Mevrouw Gaston VEKEMAN-GODITIA-
BOIS en kinderen,

Heer en Mevrouw Frans VAN DEN BOSSCHE-
VEKEMAN en kinderen,

Heer en Mevrouw Alfons VEKEMAN-DE BACKER
en kinderen,

Heer en Mevrouw Paul GODITIABOIS-VEKE-
MAN en kinderen,
zijn kinderen en kleinkinderen

De families VEKEMAN, DE RIJCKE, BAUWENS
en DE VRIEZE,

danken U voor Uw kristelijke deel-

neming en Uw vroom gebed.

Uitg. Rouckhout - Erwetegem




