Dankbare herinnering aan

mevrouw Moemoe, mémé
Rachel VEKEMAN
Je vliegt nu weg,
echtgenote van de heer de eeuwige rust achterna.
Albert Cornil Het is er mooi, nooit koud,

t niets je hi houdt.
geboren te Roborst op 22 december 1915 otsicick il o Nisr Geg howd

overleden in het A.Z. St.-Elisabeth te
Zottegem op 2 februari 2003,
gesterkt door het sacrament der zieken.,

Je laatste dagen waren zwaar,
maar jij bent nu klaar

voor je reis naar het eeuwige licht.
Een zachte gloed rust op je gezicht.

Haar echtgenoot, kinderen, kleinkinderen ] lichtie i doold
en de families Vekeman, Comil, Van ouw lichije 1s gedootd,

Damme en Janssens danken u voor het Jouw taak is ge'doon,
medeleven. maar weet dat je daarboven

in onze gedachten blijft bestaan.
De namis zal opgedragen worden in de
parochiekerk te St.-Goriks-Oudenhove
op vrijdag 14 maart 2003 om 19.30 u.
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