.'.

Een hart vol eenvoud klopt niet meer.

ALS AANDENKEN AAN

DE HEER

Etienne VEKENS

geboren te Onkerzele op
12 september 1943 en overleden
te Gent op 15 juli 1993

De families :
VEKENS,
CROSENSKI,
DE SPIEGELEER en
DE VRIEZE
danken van harte voor uw
deelneming in rouw en gebeden.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

Je hield van het leven met alle vezels van
je lichaam.

Je hield van mensen, vrienden, idealen.
Je gaf je woord, dat blééf gegeven.
Zonder grootspraak, hielp je iedereen
zoals je kon.

We zullen je allen missen, je kinderen, je
familie en je vrienden

voor ieder van ons was je sterk of zacht.
We blijven ons herinneren

aan die moedige man,

die nu, ergens ... waar ... wonen zal.

Begraf. Van den Driessche (054) 41 25 50




