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Het is de Heer die onze moeder tot Zich roept, on-
derwerpen wij ons aan zijn heilige Wil. (Kon III)

o
ZALIG AANDENKEN

van Mevrouw
Maria - Ludovica VELGHE,
weduwe van Mimheer

Charles Gistelinck,

geboren te Nokere de 9 Juni 1877, en aldaar god-
vruchtig overleden de 28 Februari 1951, versterkt
door de troostmiddelen onzer Moeder de H Kerk.

Zij was lid van al de godsdienstige genootschappen

Deze duurbare overledene was in de volle zin
van het woord de kloekmoedige christene vrouw,
die kostelijker is dan de schatten die' men van het
uiteinde der aarde aanbrengt. Naarstig heeft zij ge-
werkt welwetend dat een talrijk kroost een zegen
is van de Heer en de schoonste roem van een moe-
der die door getrouwe plichtvervulling hare kinde-
ren in deugd en godsvrucht weet op te brengen.—
Zulk een moeder vindt bij hen de vreugde van haar
leven en zij sterft gerust over hun lot, Zo zijn de
zorgen en de gebeden dezer duurbare overledene
reeds hier op aarde niet zonder vergelding geble-
ven, want hare kinderen hebben er door 'n oprecht
christelijke handelwijze getrouw aan beantwoord,
en twee harer zonen heeft zij tot de waardigheid
van priester zien opklimmen.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, hebt
dank voor uwe innige en getrouwe liefde jegens
mij, gij vooral mijn geliefden zoon en schoondoch-
ter die mij dagelijks zoveel blijken van genegenheid
en bezorgdheid hebt getoond.

Gij insgelijks beminde zuster en bloedverwan-

ten, hebt dank, want gij allen waart me steeds lief.
Vergeet me nu verder niet in uwe gebeden. Fn gij
mijn zonen, priesters des allerhoogsten blijft U mij-
ner alsook Vader indachtig aan het H. Altaar.

Uw deelneming in het verlies van haar
die ons zo dierbaar was, schonk ons veel
troost, en uw gebed was een kostbare hulp
voor onze welbeminde overledene.

Wij danken U daarvoor van harte.

De Familien GISTELINCK, VELGHE
en GOEMINNE.

Uitz. M. Dhondt Nokare




