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Looft de Heer met bazuingeschal
Looft Hem op snaren en fluit!

it

BID VOOR DE ZIEL
van de heer

MAURICE VELGHE

echtgenoot van Mevrouw
ADRIANA MESSIANT

Lid van verscheidene muziekmaatschappijen
geboren te Ooike op 19 oktober 1904 en god-
vruchtig overleden te Oudenaarde op 23 februari
1967, voorzien van de laatste HH. Sakramenten.

(Psalm 150)

Het afsterven van onze dierbare overledene
kwam zo plots, ondanks zijn ernstige ziekte,
doordat hij zo levenslustig was. Daarvan zijn
getuige zijn talrijke vrienden-muzikanten, waar-
mee hij veel blijheid heeft beleefd. Nooit deed
men tevergeefs beroep op hem als het de muziek
gold. En zoals het een goed muzikant betaamt,
was hij de onverbeterlijke optimist.

Tot de laatste uren van zijn leven toe, hoopte
hij op een spoedig herstel om opnieuw zijn
plaats in de talrijke muziekmaatschappijen te
kunnen innemen. Zonder de muziek kon hij im-
mers niet leven. Zelfs drie dagen voor zijn dood
zong hij, op een ogenblik dat hij het blijkbaar
beter stelde, zijn zoon nog iets van « do-mi-sol »
voor. Helaas, het waren zijn laatste.

Maurice leefde voor de anderen. Daarom ook
wilde hij anderen leed besparen. Gedurende zijn
zware ziekte poogde hij krampachtig zijn lijden
te verbergen, ook voor zijn naaste familieleden.
Als men hem op slechte ogenblikken vroeg hoe
hij het stelde, dan nog was zijn antwoord :
« redelijk ».

Moed, doorzettingsvermogen, dienstvaardigheid
en optimisme verenigde hij in één persoon. Die
man is niet meer.

Dierbare echtgenote, die mij zo hebt bijge-
staan in mijn moeilijke uren, dank ik voor de
liefdevolle zorg, waarvoor L. Heer U zal
belonen.

Beminde zoon, vaarwel. Wees uw moeder tot
steun, hulp en troost, nu ze alleen is. Doe uw
best, opdat U nu vlug uw doel zou bereiken.

Dierbare zuster-kloosterlinge, ik reken op uw
gebed en offer.

Beste familieleden en vrienden, graag verbleef
ik nog lange jaren in uw midden. God heeft er
anders over beslist. |k zeg U allen tot weerziens
bij de Heer, en dank U voor uw goedheid en
genegenheid.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mevr. Maurice VELGHE, geboren Adriana MES-
SIANT, zijn echtgenote ;

Heer John VELGHE, zijn zoon ;
Mevr. Jules VELGHE-ANCKAERT, zijn moeder ;

Heer en Mevr. Dionies VELGHE,

Heer en Mevr. Raphaél VELGHE-ARNOE, kinde-
ren en kleinkinderen,

Heer en Mevr. Maurice VERSTRAETEN-VELGHE
en zoon,

Eerw. Zuster Martha Juliana van de Zusters van
O. L. Vr. van Namen, in de wereld Mejuffer
Cecile VELGHE,

Hegr en Mevr. Bruno VELGHE-DELMEIRE en kin-

eren,

Heer en Mevr. Cyriel BASTIEN-(+ MESSIANT)-
GASTHUYS, kinderen en kleinkind,

Heer en Mevr. André DE MEULENEIRE-MES-
SIANT, kinderen en kleinkind,

Heer en Mevr. Urbain MESSIANT-VLAEMINCK,

Heer en Mevr. Michel NEYT-MESSIANT en kin-
deren, zijn broeders, zusters, schoonbroeders,

schoonzusters, neven en nichten ;

De families VELGHE, ANCKAERT, MESSIANT-
MECHANT, VANDENHECKE.

Danken voor de blijken van deelneming in rouw
en gebeden.




