Gedenk Heer, onze broeder Remi, die door
de dood is gegaan en leeft in de verwach-
ting der opstanding !
i
BID VOOR DE ZIELERUST
van de Heer

REMY VERBEKEN

echtgenoot van Mevrouw
ARLICE ARIJS
geboren te Denderhoutem, de 8 september
1907 en haastig overleden te Ninove, de 30

januari 1969. Bediend met het H. Oliesel
,, in exiremis ,,.

Cle dierbare overledene was een man
met een eerlik gemoed, vol levenslust,
werkzaam om het welzijn van zijn gezin ;
goed om zijn evennaaste dienst te bewij-
zen.

Een tijd reeds, voelde hij zich wat ont-
steld. In het hospitaal was hij voor een
onderzoek, en zie, de dood treft hem on-
verwachts.

Wees waakzaam, want men kent noch
dag, noch uur. Wellicht heeft Remi in zijn
doodsangst, tot de Heer zijn ziel geheven.
Moge de Heer hem vergevendgezind te-
gemoet treden.

Dierbare Echtgenote, het scheiden valt
lastig en zo onverwacht, zeker zult gij U
vereenzaamd voelen, maar schep moed.
Uw kinderen zullen U bijstaan en liefde
schenken. Ik verwacht van U veel gebeden.
Het enigste wat gij voor mij nog kunt doen.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, gij
weet hoeveel ik van U hield en voor uw
welzijn gedaan heb, spijtig dat ik U moest
verlaten. Troost moeder en bid voor mij,
de Heer alleen geeft vrede.

Beste zuster, broeders, ik verlaat U, mo-
get gij gespaard blijven. Het is best dat
gij U kunt voorbereiden. Bid voor mij.

Bij dit droevig heengaan is Uw deelne-
ming en gebed ons een ware troost.
Daarvoor danken U :

De families :
VERBEKEN,
ARIJS
BEERENS
en

VERLEE

De Pl. Lijkdienst had plaats in de pa-
rochiale kerk van Outer, op maandag 3
februari 1969, te 10 uur.

Drukkerij R. Waegeman, Preulegem, Ninove
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