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BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Hendrik Louisa VERBERCKT
Lid van het L. B. C.

echtgenoot van
Magdalena Maria Joanna SEYKENS

geboren te Hemiksem op 25 maart 1939
en overleden te Antwerpen op 22 maart 1972
in de St.-Vincentius kliniek.
Gesterkt door de H.H. Sakramenten van de zieken
en de Pauselijke zegen "In Articulo Mortis"

Ja God, waarom toch, waarom? De eeuwige vraag
die ons nu zo beroert bij dat pijnlijke heengaan van
onze Rik

Als Gij goed zijt waarom dan ... neen, stop, zo
mogen wij niet verder redeneren. Zonder U zouden
wij hopeloos worden. Wij proberen ook nu te geloven
dat Gij het goed met ons meent. Gij zijt toch de
uiteindelijke zin van ons leven.

Wij danken U God omdat wij onze Rik in ons
midden hebben gehad. spijtig dat wij er niet langer
hebben mogen mee samen leven.

In ieder geval bedankt Rik voor die korte tijd. Het
was de moeite waard. Schijnbaar zijt U nietmeer bij
ons maar wij geloven dat gij nu tenvolle leeft zoals
wij allen eens samen zullen zijn rond de Heer.

Onze woorden zijn gebrekkig, ons verstand te klein,
kom onze onmacht ter hulp God om te geloven.

Nu vandaag Rik willen wij U een echt gelukkig
verjaardag toewensen omdat wij weten dat Gij nu
verder leeft en onze bekommernissen tenvolle begrijpt.
Als U het nog in mensen woorden zoudt kunnen
doen zoudt ge vandaag tot ons zeggen .Dank U,
mijn God, voor mijn goede vrouw, mijn moeder, vader,
die mij reeds was voorgegaan, voor mijn broers en
zuster, schoonzusters en schoonbroer, familieleden
en vrienden.,,

Dank U, gij allen voor alles wat gij voor mij be-

tekent, ik zey u geen vaarwel maar ftot weerziens.

In deze hoop mogen wij weer verder leven. Dank

u, God.

Mevrouw Hendrik Verberckt-Seykens
De families Verberckt, Seykens, Van
Goethem en Claesswinnen,
danken U van harte voor uw gebed en
deelname in hun rouw.
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