Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen!

t BID VOOR DE ZIEL t

van Mevrouw

LOUISE VERBEURGT

echtgenote van Mijnheer
Ellred Vanden Bossche

geboren te Zegelsem, op 4 september 1896 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde,
op 19 october 1959,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden,
en voorzien van » Pauselijke Zegen in het stervensuur »

Lid van de Vrouwenbond van het H. Hart, van de
Boerinnengtilde en van de Pauselijke Missiewerken.

De duurbare overledene was een eenvoudige en yrome
vrouw, die in stilte en in oprechtheid haar plichten
volbracht zoals het behoorde, die de Heer diende en
zijn geboden vervulde, die een groot vertrouwen
?telde in het gebed, vooral tot O. L. Vrouw van Kerse-
are.

Zij was een goede huismoeder; « het hart van haar man
kon op haar ten volle vertrouwen » haar kinderen wist
zij diep-kristelijk op te voeden en hun de liefde en de
waardering voor het werk van jongsaf in te prenten.
Zij was een liefdevolle en zorgzame echtgenote en
moeder, gehecht aan haar gezin en het was haar een
grote vreugde, zich omringd te zien van haar man
en kinderen ; het gezamenlijk avondgebed was voor
haar elke dag een behoefte, daarin genoot zij haar moe-
dervreugde : het was haar fierheid.

Haar ziekte was ongeneesbaar geen middelen konden
haar noghelpen. Maar metde psalmist kon zij zeggen
en bidden : « ik heb gezwegen, geen klacht is mij ont-
snapt, omdat Gij het waart, o Heer, die mij be%roeggev

s. 38.

Duurbare echtgenoot, beminde kinderen, ik dank U
voor uw genegenheid en voor uw goede zorgen vooral
tijdens de laatste weken van mijn ziekte. Gedenkt mij
iedere dag in uw gebeden, blijft getrouw in het vervul -
len van uw plichten en blijft eéndrachtig onder elkaar.
0.L.Vrouw van Kerselaar, bid voor haar.
De 4 akten. 12 j. afl.

" J. van Der Donckt, Koster, Zegelsem

Mijnheer Alfred VANDEN BOSSCHE en kinderen

D2 familien VANDEN BOSSCHE, VERBEURGT,

lig veor de blijken van

zijn zeer gevoe

dcelneming en dsnken U van harte.




