“Voor eeuwig stel ik miin betrouwen op de Heer 1”

GEDENK IN UW GEBED DE HEER

GERMAIN VERBRUGGEN,

echtgenoot van Mevrouw
ANNA VERHOEYEN;,

geboren te Qosterzele, op 9 juni 1896
en aldaar godvruchtig overleden op 9 juli 1971,

gesterkt door de Genademiddelen van de H. Kerk.

“In Kristus straalt de hoop van de zalige verrijzenis
ons tegen, zodatde belofte van de komende onsterfe-
liilkheid ons vertroosting schenkt.” Verenigen wij ons
in de geest met hem, die wij beminnen; hij is niet
helemaal weggegaan van ons, al is hij voor onze ogen
onzichtbaar geworden. Liefde sterft niet, ze reikt over
de dood heen ; ze is sterker dan de dood. Daarom
blijven we met onze geliefden verenigd. zelfs na dit
leven.

De dierbare overledene was een arbeidzaam, zorgvol
man, steeds bekommerd om vrouw en huisgenoten. Hii
was daarenboven een man met karakter, die wist wat
hij wilde. Wie zijn vertrouwen genoot kon vast op
hem rekenen. Zijn eenvoudig maar oprecht geloof
beleefde hij zonder veel vertoon en wanneer het grote
uur van de definitieve ontmoeting met de Vader ge~
komen was, heeft hij zich ernstig en voorbeeldig aan
de wil van God aangeboden.

Dierbare Echtaenote, Kinderen en Kleinkinderen
nog graag was ik enkele jaren bij U gebleven, maar ik
dank O. L. Heer voor alles wat Hij mij bij U en door
U gegeven heeft. Hebt dank voor alles, vooral gij
Berwaarde Zusters van het Wit Gele Kruis en allen
die mij zo toegewijd en liefdevol hebt bijgestaan.
Zieken bezoeken, zieken verzorgen is nog altijd een
schone vorm van gemeende naastenliefde. Sterven
moeten we alleen doen, maar de atmosfeer en de
genegenheid rondom ons, kan zo veel verzachten,
Geve de Heer, dat we allen elkaar in diezelfde liefde
terugvinden voor eeuwig

H. Hart van Jezus, ik stel miin betrouwen op U.
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Mevrouw Germain VERBRUGGEN,
geboren Anna VERHOEYEN ;

Heer en Mevrouw
Michel HAEGEMAN - VERBRUGGEN

en kinderen ;

De familie VERBRUGGEN ;
De familie VERHOEYEN ;
De familie VAN BEVER ;
De familie GILLIS,

gevoelig voor uw blijk van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.




