Er is geen heil voor de ziel of geen hoop op
het eeuwig leven dan in het kruis.
(Navolging van Kristus)

BID VOOR DE ZIEL VAN
Mevrouw

Judith VERBRUGGEN

echtgenote van de Heer
JOZEF DE CLERCQ,

geboren te Parike op 3 augustus 1893 en
er naar het Vaderhuis teruggeroepen op
13 februari 1973, gesterkt door de HH.
Sakramenten der zieken en de Pauselijke
Zegen « in articulo mortis ».

In eenvoud en goedhartigheid heeft deze
overledene vrouw geleefd, in stilte is zij ook
heengegaan. Maar de weg van haar leven
kende de hindernissen van beproevingen en
lijden. En alhoewel zij dikwijls gevraagd heeft
« Maak, Heer, een einde aan mijn lijden »,
toch heeft zij zoals de Heer dat lijden met
onderwerping aanvaard.

Daarom zal de Heer haar, die eens met
Hem heeft geleden, ook met Hem laten ge-
lukkig zijn.

Duurbare echtgenoot en familieleden, hebt
dank voor uw troost, uw bijstand en gene-
genheid voor mij. Vergeet mij niet in uw
gebed, ik blijf U gedenken bij de Heer.

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust,

De

families VERBRUGGEN, PIETERAERENS,
DE CLERCQ, HERREGODS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deel i en dank u.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel




