"Op U Heer, stel ik mijn hoop.

T

Vroom aandenken aan de zielerust van
de heer

Amedé VERCLEYEN
weduwnaar van mevrouw
MARIA DROESBEKE

geboren te Ophasselt op 22 oktober 1899 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te
Geraardsbergen op 8 december 1975, gesterkt
door de genademiddelen van de H. Kerk.

Lid van de kristen bond der gepensioneerden.

Rijkdom, welstand, aanzien of jaren zijn voor
de Heer van weinig tel in het leven van de
mens. Alles wat hij aan goederen en bezit
verzameld heeft op aarde, moet hij noodge-
dwongen achterlaten als hij opgeroepen wordt
tot het eeuwig leven. Slechts over onze liefde
tegenover God en de medemens zullen we ge-
oordeeld worden : '' Wat ge voor de minsten van
de mijnen hebt gedaan hebt ge ook voor Mij
gedaan "', zo klinkt de vermaning van Kristus in
het evangelie.

De betreurde overleden man heeft dit in zijn
leven trachten te verwezenlijken. Dank zij zijn

onverdroten ijver en taaie werkkracht heeft hij,
op zijn klein bedrijf, de liefde en genegenheid
voor vrouw en kinderen doen uitstralen. Ook
aan anderen, zijn naastbestaanden en vele vrien-
den bewees hij graag een liefdedienst en om
zijn vriendelijkheid en medevoelen werd hij door
velen geacht. Nu zijn hart is stilgevallen, durven
we hopen dat hij om zijn liefde betoond aan
God en de mens, het eeuwig, onvergankelijk
loon zal ontvangen dat God aan zijn getrouwen
heeft beloofd.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, bij en met
u was ik gelukkig en tevreden. Mijn heengaan
was nog onverwacht. Samen met moeder blijf
ik van hierboven met u allen bekommerd. Dank
u om de goede zorgen.

Familieleden en vrienden, in afwachting dat we
na dit tijdelijk afscheid weer eens zullen ver-
enigd zijn voor altijd vraag ik uw steun en
gebed. 1k zeg u allen tot weerziens bij de Heer.

De families VERCLEYEN, DROESBEKE,
HAEGEMAN, VAN HOORDE,

danken U oprecht voor de blijken van
christelijke deelneming.
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