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Dit aandenken nodigt U uit
te bidden voor
de heer

Camiel Vercleyen

weduwnaar van mevrouw
Marie-Louise Van Cauwenberge

geboren te Ophasselt op 19 oktober 1896 en
vroom overleden in de St.-Franciscuskliniek te
Brakel op 16 augustus 1974, gesterkt in zijn
christelijk geloof door de troostmiddelen van
de Kerk.

In Christus straalt ons de hoop op een heer-
lijke Verrijzenis en een blij weerzien. Als we
nu bedroefd zijn om het heengaan van hem die
ons zo dierbaar was, troost ons toch de belofte
van de komende onsterfelijkheid en verheer-
lijking.

Hij, die zovele oogsten heeft binnengehaald,
wordt nu zelf geoogst om in de schuur van de
Heer geborgen te worden. Ook tot hem zal de
Heer nu kunnen zeggen : ' Uitstekend, goede
dienaar, omdat gij in het kleine trouw zijt
geweest, zal |k u over veel aanstellen ; treed
binnen in het vreugdehuis van de Heer. '’

Moge al het goede dat hij moedig en trouw
heeft tot stand gebracht, en het leed dat hij
gelaten en geduldig heeft verdragen, voor de
Heer en voor ons als een aangenaam offer zijn,
zodat hij leven mag in vrede en vreugde voor
altijd.

Geliefde kinderen en kleinkind, dank voor uw
bescheiden goedheid, edelmoedige genegenheid
in woord en daad. Bewaart het beste uit mijn
leven z6 blijven wij verenigd in liefde en trouw.

H. Hart van Jezus, wees ons genadig.

De families
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danken U voor uw gebeden en blijken
van deelneming hun betoond in hun rouw




