‘k Deed al wat ik kon.
‘k Dacht nog veel meer te doen.
Maar ‘t kon helaas niet meer.

1.

Gij die hem gekend hebt en bemind hebt,
gedenk in uw gebed

DE HEER
Julien VERCLEYEN

Echtgenoot van
Mevrouw Denise CARLIER

Geboren te Everbeek op 26 juni 1922 en
overleden te Gent op 28 oktober 1994,
gesterkt door het H. Sakrament.

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en
de families VERCLEYEN
CARLIER
VANDER SCHUEREN
DUBOIS

danken oprecht wvoor uw christelijk
medeleven en gebed.

Kort v6ér Allerheiligen : de natuur sterft, de zon wordt
schraler, de aarde krimpt inéén. In deze dagen waarin
we zo pijnlijk herinnerd worden aan leven en sterven is
ook Julien ons ontvallen. De ongelijke strijd tegen de
onverbiddelijke ziekte heeft ook hem geveld. Omringd
door de beste zorgen en de voortdurende aandacht
van vrouw, kinderen, kleinkinderen, familie en vrien-
den, is hij nu rustig en vertrouwvol van ons heenge-
gaan.

Drie jaar geleden werd Julien geopereerd. Een opera-
tie waarvan hij herstelde, maar het was niet meer zoals
voorheen. De vitaliteit nam af en hij leed er onder om
niet meer zoveel te kunnen doen voor kinderen en
buren.

We hebben Julien mogen leren kennen en waarderen
als een eenvoudig, eerlijk, vredelievend en werkzaam
man : een goede echtgenoot, toegewijde vader en
onvervangbare grootva voor Bart, Liselot en Tineke.
Een man die maar gelukkig was als hij voor anderen
kon leven. Zo graag had hij nog meegewerkt aan het
huis van zijn zoon Jean-Pierre. Ook tijdens de lange
ziekenhuisweken heetft hij stil aanvaardend, berustend
en zonder klacht zijn lot gedragen. Dit alles werd
geschraagd door een eeuvoudig maar diep geworteld
geloofsleven.

Heer onze God, bij de droefheid om dit heengaan
neemt een gevoel van diepe dankbaarheid de boven-
hand. Dank om alles wat vader voor ons geweest is;
zijn trouw, zijn inzet, zijn sterke liefde voor ons en zijn
drie kleinkinderen van wie hij zielsveel hield.

Wij bidden U Heer, neem Julien op in uw eeuwige
vreugde. Laat ons ervaren dat hij ook nog met ons
bekommerd blijft, totdat wij eens elkaar opnieuw zullen
ontmoeten in de vrede van Gods Vaderhuis.

Begr. Moulart & Herregodits Drukkerij Van de Maele




