Wie in Mij gelooft, zal leven... !
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VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Marguerite VERCRUYSSE

Echtgenote van de heer
Placide VAN DAMME

Geboren te Denderhoutem op 28 juni 1905
en overleden te Aalst op 4 oktober 1979.
Gesterkt door de sacramenien der zieken.

Als een moeder uit de familie verdwijnt dan
is dit een groot verlies dat door niets kan
worden opgevangen.

In Marguerite verliezen haar man en kinde-
ren een ingoede echtgenote en moeder. Zeer
veel hebben zij aan haar te danken. Door
haar grenzeloze toewijding en haar liefde-
volle bezorgdheid wist zij het geluk van haar
familie te verzekeren.

Zeer velen hebben van haar diensivaardig-
heid genoten.

Zij was een diep kristelijke vrouw die haar
leven leidde in overeenstemming met haar
kristelijke overtuiging. Haar geloof was haar
kracht die het haar mogelijk maakie met

geduld en onderwerping alles te verdragen
wat zij te lijden had vooral de laatste jaren
van haar leven.

Cierbare echtgenoot en kinderen, het is hard
te moeten scheiden. Ziekte en dood hebben
ons geluk verbroken. Weest moedig, steunt
elkander. Laat ons verenigd blijven door het
gebed.

De families :

VERCRUYSSE, VAN DAMME, ROELANDT
en CORRIJN,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.
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