De avond voor zijn heengaan

stond hij nog bij het raam

en koesterde zijn bloemen en zijn vogels.
Vader hield van de natuur.

Waar vader kwam
liet hij wat blijheid achter.
Vader hield van zijn mensen.

Fier toonde hij elk huis
waar hij ooit had gewerkt.
LAl tien jaar'', zei hij,
..en nog als nieuw"'.
Vader hield van zijn werk.

Zoveel had hij ons te zeggen ;
hoe te leven en te bidden
leerden wij van hem.

Ons geluk was zijn vreugde,
onze toekomst zijn zorg.
Vader hield van zijn gezin.

Wat hij voor moeder was,
daar zijn geen woorden voor.
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TOT VROOM AANDENKEN
AAN

ROBERT VERCRUYSSE
echtgenoot van Anna DEMUYNCK

geboren te Otegem op 16 februari 1911 en god-
vruchtig overleden te Ingooigem op 24 juni 1971,
gesterkt door de sacramenten der zieken.

Wijkmeester van de bond van het H. Hart

Anna DEMUYNCK,

Lieven en Diane DESMET-VERCRUYSSE en kinderen,
Jaak en Katrien VERCRUYSSE-VERSCHUERE en kinderen,
Willy en Lieve VERCRUYSSE-BRISART en kind,

Frans en Christ VAN WELDEN-VERCRUYSSE en kinderen,

De families
VERCRUYSSE-VERPLANCKE, DEMUYNCK-VERRIEST,

danken u voor uw gebeden en

blijken van deelneming.

Drukk. D. Allegaert, Ingooigem




