Het was een lange weg naar huis
voor hem én ons. In hoop en vrezen
en samen van de pijn genezen

in de aanvaarding van het kruis.

T

Wil in Uw gebed gedenken

Hippoliet Vercruyssen

Geboren te Haasdonk op 25 maart 1914.

Hij ging naar Gods Vaderhuis op 12 oktober 1982
in het Akademisch Ziekenhuis te Gent.

Hij werd gezalfd met het Ziekensakrament.

Priester gewijd te Gent, op 20 april 1941,

was hij onderpastoor te Kieldrecht 1941 - 1948,
daarna te Kruibeke 1948 - 1962.

Gedurende 20 jaar was hij pastoor te
Wetteren-Overbeke.

Wellicht was dit zijn grootste gave :

een bruisend temperament en een warm
mensenhart.

Misschien van moeder geérfd. Samen met haar
volkse vrolijkheid.

Van vader kreeg hij : werkkracht en nuchtere
zakelijkheid. Maar alles gedragen door zijn
priesterlijk geloof.

Het brak door in zijn warmbloedig en wakker
woord.

Zo was hij, Poliet. Als vriend, als leider in de
Vlaamse studentenbond, als oudste jongen

in een groot gezin,

als onvermoeibare onderpastoor in Kieldrecht
en Kruibeke,
als gelukkige pastoor in Overbeke, twintig jaar
lang.
En toen kwam de sukkeling, bijna twee jaar lang.
Zij kwam zijn vitaliteit aanvreten.
En hij besefte het.
Maar hij bleef vechten en hopen,
gedragen door de warme zorg en gebeden van
Overbeke, zijn parochie, van de vele vrienden,
van broers en zusters.
Tot de nacht van 12 oktober. Hij leek ver weg.
Toen keek hij nog even met groot-open ogen.
En sloot ze dan voor goed.
Er is de pijn om het gemis
en dankbaarheid om wat wij kregen
en naast de droefheid die blijft wegen :
zijn warme hart als erfenis...

Voor Uw deelneming en Uw gebed danken U :

de kerkraad,

Zuster-Overste en medezusters en de ganse
gemeenschap van Wetteren-Overbeke, |

de families Vercruyssen en De Block.
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