Blijt ons nabij, o Heer!

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW
ROSETTE VERDONCKT

echtgenote van de Heer
DIRK MATTHYS

geboren te Oudenaarde op 8 april 1949
en overleden op 2 november 1976,
gesterkt door het gebed van de kerk.

Wil met ons bidden:

Genadige God,

Gij blijft trouw

aan Uw liefde voor Uw kinderen.
Spreek in dit uur

dat ons verwart,

Uw Woord van hoop

en mededogen.

Doe ons beseffen en vertrouwen
dat Gij de mens in pijn

nabij wilt zijn.

Voor uw medeleven en uw gebeden

onze innige dank.

DRUKK DE MEESTER-OUDENAARDE




