De voleinding van de Eeuwige Vreugde
is begonnen voor
MIJNHEER

Oscar-Gerard VER-EECKE

echtgenoot van Mevrouw
Alma BOTTELDOORN

geboren te Tielt op 26 april 1903
en godvruchtig overleden te Opbrakel
op 25 april 1968

voorbereid door de HH. Sacramenten
en de Pauselijke Zegen

Midden de blijheid van de Paasdagen en
het welig herleven van de natuur, groeide
over ons gezin de angstige zekerheid dat va-
der ons weldra zou verlaten. Lange jaren
kenden wij hem als een gebroken man. Met
liefde en vol zorgen mochten wij hem om-
ringen, nadat hijzelf alles gedaan had wat hij

kon om ons gelukkig te maken. Ondanks de
hoop dat hij nogmaals deze moeilijke periode
zou doormaken en terug onder ons zou mogen
komen, is nu de harde werkelijkheid van de
scheiding ingegaan. Voor vader zelf was het
echter een ingaan in de andere Werkelijk-
heid, waarin hij oprecht geloofd had en waar-
voor wij allen gemaakt zijn : de Eeuwige
Vreugde, die de voleinding is van ons aards
bestaan. De verrezen Heer heeft hem tot Zich
geroepen om hem als Zijn trouwe vriend te
laten delen aan Zijn eigen Vreugde. Dat ge-
loof is onze diepe troost in ons lijden van nu.
Moge moeder, zijn geliefde kinderen en klein-
kinderen, zijn vreugde en zijn trots, inder-
daad in dat geloof de kracht vinden om nu
verder te gaan in het leven in de vaste hoop
van een hemels wederzien, wanneer de ware
Vreugde volkomen zal zijn en oneindig.

Mevr. Oscar VER-EECKE-BOTTELDOORN,

De Heer en Mevr. Désiré DE VOS-
VER-EECKE en kinderen,

De families VER-EECKE, LASSUY,
BOTTELDOORN, DE BLEECKER,
DANKEN
voor de blijken van deelneming.

Drukk. Vandevelde - Leupegem




