Dankbaar nemen wij afscheid
en bidden wij voor de zielerust van

Mevrouw

Leontina “Celina Dleveecken

echtgenote van de heer
Albert STEVENS

geboren te Liedekerke op 17 februari 1923
en godvruchtig overleden te Meerbeke op
15 septernber 1996, gesterkt door
de H: Sacramenten der zieken.

De families Vereecken, Stevens,

Cornelis en Braeckenier

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Als moeder sterft wordt het plots stil in huis.
Er ontstaat een leemte dlie niet te vullen is. Het
verdriet is heel groot.

Leontine was een goede echtgenote, een
lieve moeder. Zo lang haar gezondheid het
toeliet was zij een opgewekte en werkzame
vrouw. Ze bleef niet gespaard van tegensla-
gen: twee kindjes verloren heel jons, een
zoon verongelukt. Dé dood van Herman is ze
nooit te boven gekomen en heeft haar leven
getekend. Zelf heeft ze een kruisweg gekend
met haar jarenlange slepende ziekte.

Goede moeder, nu het grote moment voor u
voorbij Is en jij je ogen hebt gesloten willen
we voor altijd je beeld in ons levend houden.
We zijn God dankbadr voor je leven. .. het was
bewonderenswaardig en het zal het ook blijven.
Wil jij nu over ons waken en voor ons ten
beste spreken bij God onze Heer.

H. Berlindlis bid voor ons en spreek ten beste
voor moeder Leontine.
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