In U, o Heer, stel ik mijn vertrouwen.
T
Dankbaar en vroom gedenken wij
DE HEER

DIRK VERGUCHT
echtgenoot van Mevrouw
Cecile VERGUCHT

geboren te Oudenaarde op 5 augustus 1947
en plots overleden ten gevolge van een
smartelijk ongeval te Aalter op
21 december 1983.

« Wesst steeds bzreid...». Wc kennen deze
woorden uit het Evangelie. Geen mens
heeft hier 'n blijvende woonst op aarde.
Ons leven hangt als aan een draad. En er
is soms weinig nodig om die levensdraad
af te breken. Allen weten we dat die dag
of nacht komen zal ; maar niets is onzeker-
der dan de dag of het uur.

Zo onverwachts is Dirk van ons heenge-
gaan. Hij was 'n man met 'n gouden hart,
werkzaam en vlijtig zorgde hij voor de
zijnen, en in zijn omgang met zijn even-
mens was hij een en al goed en oprecht,
gedienstig en minzaam.

Heer, naar wie zouden wij gaan, in onze
rouw, Gij hebt de woorden voor eeuwig
leven. Gij riept onze duurbare zo plots
naar Uw Vaderhuis. Zijn aanwezigheid

onder ons was zo vanzelfsprekend, zo
onmisbaar. Nu hij uit ons midden is heen-
gegaan komen wij naar U, om uw barm-
hartigheid, om uw troost, om uw kracht die
het geloof ons schenkt. Wij heffen onze
smekende handen tot U, Heer, in onze
droefheid.

Duurbare echtgenote en lief kind, de Heer
roept mij tot zich, maar mijn liefde voor U
sterft niet. Wij waren samen zo gelukkig.
Ik dank u voor alles wat gij voor mij hebt
gedaan. Ik blijf u nabij en moge de liefde
die ons verbond in dit leven nu voortgezet
worden in blijvend en dankbaar gebed.
Beste ouders, familie en vrienden, ik dank
u ook voor alles wat gij voor mij gedaan
hebt. Bewaar mijn aandenken in uw hart,
vooral door voor mij te bidden. Tot weer-
ziens bij de Vader.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Cecile Vergucht-Vergucht, zijn echtgenote,
Sophie Vergucht, zijn kind,
Mw Cyrille Vergucht (1) - Vanden Bossche,
zijn moeder,

Urbain Vergucht-Vandermeersch,
zijn schoonouders,
De families Vergucht, Vanden Bossche,

Vergucht en Vandermeersch,

danken voor uw kristelijke deelneming.

Drukk. Van Herzele - Oudenaarde




