Wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven

(Jo XI. 25)
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BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

PROSPER VERGUCHT

echtgenoot van Mevrouw
Anna UYTTENDAELE,

geboren te Oordegem, de 3 juli 1905 en godvruchtig
overleden te Aalst (O. L. Vrouw-kliniek) de 23
november 1971, gesterkt door het Sakrament der
zieken.

Sterven kan pijnlijk zijn en hard, omdat het een
scheiden betekent van dit leven - een losscheuren van
alles wat ons dierbaar is. Daar zijn vooral de mensen
met wie wij dag na dag hebben samengeleefd en met
wie wij verbonden zijn met banden van genegenheid
en liefde.

De dierbare overledene heeft in alle eenvoud een
onvergetelijk voorbeeld gegeven : hij was bekommerd
om het welzijn van zijn gezin en later om het geluk
van de gezinnen van zijn kinderen. Temidden van
zijn familie was hij gelukkig en tevreden. Hij hield
zoveel van hen. Op zijn sterfbed keek hij diep en
innig naar zijn kleinkinderen.

Toen riep de hemelse Vader hem tot het eeuwig
leven. Zijn taak was volbracht. Met droefheid in het
hart vragen wij de christelijke moed en gelatenheid
om dit zware offer aan de Heer te geven als een bron

van vreugde en zaligheid voor onze goede vader.
Wij kunnen niet teruggeven wat hij voor ons gedaan
heeft, alleen mogen wij vertrouwen op de Heer Jezus
dat Hij vader mag vergelden naar zijn werken in
dienstbaarheid en geloof - dat Hij barmhartig weze
voor menselijke zwakheid.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
gij weet wel dat ik graag nog bij u was gebleven -
Moge de herinnering aan uw vader een steun zijn in
uw leven, en blijf uw vader gedenken in uw gebeden.
Daardoor zult gij van uw genegenheid en uw liefde
getuigen. - Eens zal de Heer God ons allen samen
verenigen in het hemels Vaderhuis.

O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons
die onze toevlucht tot U nemen.

De families VERGUCHT, UYTTENDAELE,
DE RICK en VAN DE WALLE,

gevoelig voor Uw blijk van deelneming In

hun rouw betuigen U hun innige dank.




