« Ik ben de verrijzenis en het leven ; wie in
Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven ».
Jo: 11,25
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Met dankbaarheid en liefde zullen
wij steeds terugdenken aan mevrouw

Clemence Verhaeghen

echtgenote van de heer
Eugeen Van Den Haesevelde

geboren te Geraardsbergen op 17
januari 1886 en er in de Heer ont-
slapen op 11 november 1969, ge-
sterkt door het Sacrament der zieken.

Zij is heengegaan, gerust en kalm zoals zij
steeds heeft geleefd, iedere dag gebruikend
om zorgvol haar taak te vervullen.

Zoals zij haar leven lang eenvoudig en groot
is geweest in alles wat zij deed, zo is zij tot
op het laatste ogenblik gebleven.

Moge God haar in zijn barmhartigheid ont-
vangen en haar de eeuwige vrede schenken
als loon voor het vele goede dat zij hier op
aarde heeft verricht. Hijdie in het verborgene

ziet en geen goed onbeloond lzat, zal dan
ook genadig het offer van haar leven aan-
nemen tot uitboeting van menselijke fouten
en zwakheden, en tot het geluk van allen
die haar dierbaar zijn.

Dierbare echtgenoot, hoe gelukkig waren
wij samen. Hoezeer heeft onze zelfvergeten
toewijding en liefdevolle trouw ons leven
verzacht. Ons geloof weze u een blijvende
krachtbron.

Beste familie en vrienden, weest mij indach-
tig met een vroom gebed.

Moeder Maria, wees mijn zaligheid.

Uw gebeden blijven een steun voor de
overledene, uw blijken van deelneming een
troost voor ons.

Danken U oprecht :
De beer Eugeen Van Den Haesevelde,

De families Verbaegen, Van Den
Haesevelde, Schollaert en Tortelboom.

Druk Schrever, Grotestraat 73, Geraardsbergen




