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BLIJVEND AANDENKEN AAN
DE HEER

Adolf Marcel VAN WAEYENBERG

echtgenoot van Mevrouw Simonne HANNON

Geboren te Zandbergen op 17 april 1920
en godvruchtig overleden in het
O.-L.-Vrouwziekenhuis te Aalst op
24 maart 1994 gesterkt door
het H. Sakrament der Zieken.

Lid van de Oud-Strijdersbond 40-45.
Parochiaan van Zandbergen.

Wanneer mensen sterven na een langdurige ziekte, dan
voelt men hoe broos en feer het leven is. Zijn gezond
lichaam werd beetie bij beetje verder geraakt door
ziekte. Marcel heeft, zoals velen dat kunnen, de ziekte
van zijn laatste levensfaze met bewonderenswaardige
moed beleefd, de ene dag ging het wat beter dan de
andere.

Als een bezorgde huisvader was hij in de weer voor zijn
gezin. Hetaangename van deverbondenheid metvrouw
en kinderen gafhem vreugde in de arbeid op de fabriek.
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Ook in zijn ziek-zijn van de laatste twee jaar was deze
verbondenheid een herademing.

Marcel was geliefd bij heel wat mensen. Bij enkelen die
hun karweitjes of hun tuin zelf niet meer konden doen,
was hij de bereidwillige hand. lemend een plezier doen
kostte hem geen moeite. Hij was vaak onderweg met de
fiets, naar een werkje dat moest opgeknapt worden en
naar de kinderen en kleinkinderen. Wat hij deed moest
afgewerkt zijn en heel netjes. Het deed hem pijn dat hij
door zijn ziekte deze activiteiten moest stoppen.
Jaarlijks was hij graag aanwezig bij de vrienden van de
oud-strijdersbond, met de mis en de gezelligheid aan
tafel. Het was voor hem een dag om vrij te houden.
Alleen het laatste jaar was het niet meer mogelijk.
Miin lieve echtgenote, meer dan 50 jaar waren we
samen gelukkig; op u mocht ik steunen en vertrouwen;
zovele uren waart gij dicht bij mij als ik hulpeloos en
behoeftigwas. Dank voor al die bekommernis en goede
zorgen. Mijn beste kinderen, uw begrip en genegenheid
en diensivaardigheid konden mijn pijn wat verlichten.
Wees nu goed voor moeder en blijf mij allen gedenken.
Van nu af zal ik Pasen mogen vieren met de Heer, van
aanschijntot aanschijn. lkzal ervoor u bidden; bid gij ook
voor mij.
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